
43.               Rolling Home                  “De  Kajuitzangers” 21 mei 2019  
    
Intro : 
                    
        
1. Call all hands to man the capstan         
 See the cable run down clear         
Heave away, and with a will boy         
For old England we will steer         
And we’ll sing in joyful chorus         
In the watches of the night          
And we’ll sight the shores of England               
 
Refrein: 
Rolling home, Rolling home,                            
Rolling home, across the sea         
Rolling home, to dear old England         
Rolling home dear land to thee 
                                  
2. Many thousand miles behind us    
Many thousand miles before          
Ancient oceans heave to waft us          
To the well remembered shore          
Cheer up Jack, bright smiles await you   
From the fairest of the fair    
And her loving eyes will greet you   
With kind welcomes everywhere  
Refrein:                           
  
3. Eastward, eastward ever eastward 
to the rising of the sun 
We have steered ever eastward 
since our voyage have begun 
Of Cape Horn on a winter morning 
setting sales in ice and snow 
You could hear the shellbacks calling   
Hoist away and let her go 
Refrein: 2x 
 
Naspel 



 
Vertaling: 
 
1. Roep alle handen op om de kaapstander te bemannen 
 Zie de kabel leeg lopen 
Ga weg en met een testament 
Voor het oude Engeland zullen we sturen 
En we zingen in vreugdevol refrein 
In de slapeloze uren 
En we zullen de kusten van Engeland zien 
 
refrein: 
Naar huis rollen, over de zee 
Naar huis rollen, naar het lieve oude Engeland 
Naar huis naar je toe rollen 
 
2. Vele duizenden kilometers achter ons 
Vele duizenden mijlen eerder 
Oude oceanen zweven om ons te drijven 
Naar de goed herinnerde kust 
Vrolijk Jack op, een heldere glimlach wacht op je 
Van de mooiste van de eerlijke 
En haar liefhebbende ogen zullen je begroeten 
Met vriendelijke verwelkomt overal 
refrein: 
  
3. Oostwaarts, oostwaarts ooit oostwaarts 
naar het opkomen van de zon 
We hebben ooit oostwaarts gestuurd 
sinds onze reis is begonnen 
Van Kaap Hoorn op een winterochtend 
verkoop instellen in ijs en sneeuw 
Je kon de shellbacks horen roepen 
Hijs weg en laat haar gaan 
 
 


