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1.    By a lonely prison wall, 

I heard a young girl calling 
Michael, they have taken you away, 
For you stole Trevelian’s corn 
So the young might see the morn. 
Now the prison ship lies waiting in the bay 

 
Refrein: 
 

Low lie the fields of Athenry 
Where once we watched the small free birds fly 
Our love was on the wing 
We had dreams and songs to sing 
It’s so lonely round the fields of Athenry 

 
2.    By a lonely prison wall, 

I heard a young man calling 
Nothing matters, Mary, when you’re free 
Against the famine and the crown 
I rebelled, they cut me down, 
Now you must raise our child with dignity 

 
Refrein: 
 
3.    By a lonely harbor wall 

She watched the last star falling 
As the prison ship sailed out against the sky 
For she lived to hope and pray 
For her love in Botany Bay 
It’s so lonely round the fields of Athenry 
 

Refrein:  1e keer Acapela!  
Refrein:  2e met begeleiding. 



1. Door een eenzame gevangenismuur, 
Ik hoorde een jong meisje roepen 
Michael, ze hebben je weggenomen, 
Want je hebt Trevelians mais gestolen 
Zodat de jongen de morgen kan zien. 
Nu wacht het gevangenisschip in de baai 
 
refrein: 
Laag liggen de velden van Athenry 
Waar we eens de kleine vrije vogels zagen vliegen 
Onze liefde was op de vleugel 
We hadden dromen en liedjes om te zingen 
Het is zo eenzaam rond de velden van Athenry 
 
2. Door een eenzame gevangenismuur, 
Ik hoorde een jonge man roepen 
Niets doet ertoe, Mary, als je vrij bent 
Tegen de hongersnood en de kroon 
Ik rebelleerde, ze sneden me neer, 
Nu moet u ons kind met waardigheid opvoeden 
 
3. Door een eenzame havenmuur 
Ze zag de laatste ster vallen 
Terwijl het gevangenisschip tegen de hemel uit zeilde 
Want zij leefde om te hopen en te bidden 
Voor haar liefde in Botany Bay 
Het is zo eenzaam rond de velden van Athenry 
 
 
 


