
82.  Shenandoah   
 
1. Oh Shenandoah I long to hear you 
Way aye you rolling river 
Across that wide and rolling river 
A way I’m bound to go. Cross the wide Missouri 
  
2. Oh Shenandoah I love your daughter 
Way aye you rolling river 
I’ll take her cross you rolling water 
A way I’m bound to go. Cross the wide Missouri 
 
3. The white man loved the Indian maiden 
Way aye you rolling river 
With notions his canoe was laden 
A way I’m bound to go. Cross the wide Missouri 
          
4. She said she would not be my lover 
Way aye you  rolling river 
Because I was a tarry sailor 
A way I’m bound to go. Cross the wide Missouri 
  
5. At last there came a Yankee skipper 
Way aye you rolling river 
He winked his eye and tipped his flipper 
A way I’m bound to go. Cross the wide Missouri 



Vertaling: 
 
1. Oh Shenandoah Ik hoop je te horen 
Heel goed, jij rollende rivier 
Over die brede en glooiende rivier 
Een weg die ik moet gaan. Steek de brede Missouri over 
 
2. Oh Shenandoah, ik hou van je dochter 
Heel goed, jij rollende rivier 
Ik zal haar met je meenemen, rollend water 
Een weg die ik moet gaan. Steek de brede Missouri over 
 
 
3. De blanke man hield van het Indiase meisje 
Heel goed, jij rollende rivier 
Met begrippen was zijn kano beladen 
Een weg die ik moet gaan. Steek de brede Missouri over 
 
          
4. Ze zei dat ze niet mijn geliefde zou zijn 
Heel goed, jij rollende rivier 
Omdat ik een teerachtige zeeman was 
Een weg die ik moet gaan. Steek de brede Missouri over 
 
5. Eindelijk kwam er een Yankee-schipper 
Heel goed, jij rollende rivier 
Hij knipoogde met zijn oog en tikte aan zijn flipper 
Een weg die ik moet gaan. Steek de brede Missouri over 
 


