86. M u " Of Ki ntyre “De Kajuitzangers” 17 September 2019
Intro:

Mull of Kintyre oh mist rolling in from, the sea
My desire, is always to be here, Oh Mull of Kintyre

1. Far have | travelled, and much have | seen
Dark distant mountains with valleys of green
Vast painted deserts, the sun sets on fire

As he carries me home to, the Mull of Kintyre

Refrein:
Mull of Kintyre oh mist rolling in from, the sea
My desire, is always to be here, Oh Mull of Kintyre

2. Sweep through the heather, like deer in the glen
Carry me back to the days | knew then

Nights when we sang like a heavenly choir

Are the life and the times of, the Mull of Kintyre

Refrein:
Mull of Kintyre oh mist rolling in from, the sea
My desire, is always to be here, Oh Mull of Kintyre

3. Smiles in the sunshine and tears in the rain
Still take me back where my memories remain
Flickering embers grow higher and higher

As they carry me back to, the Mull of Kintyre

Refrein:
Mull of Kintyre oh mist rolling in from, the sea
My desire, is always to be here, Oh Mull of Kintyre



Vertaling:

De Kklif van Kintyre (plaats-vert.) oh, mist komend van de zee
Mijn verlangen is om altijd hier te zijn, oh klif van Kintyre

Ik heb ver gereisd en veel gezien

Donkere, verre bergen met groene valleien

Grote, geschilderde woestijnen, die de zon doet branden
Terwijl hij me thuisbrengt naar de klif van Kintyre

De Kklif van Kintyre oh, mist komend van de zee
Mijn verlangen is om altijd hier te zijn, oh klif van Kintyre

Struin door de heide, zoals een rendier in de vallei
Breng me terug naar de dagen die ik toen kende
Nachten waarin we zongen als een hemels koor
Zijn het leven en de tijden van de klif van Kintyre

De Kklif van Kintyre oh, mist komend van de zee
Mijn verlangen is om altijd hier te zijn, oh klif van Kintyre

Glimlachen in de zon en tranen in de regen

Brengen me nog steeds terug naar waar mijn herinneringen blijven
Flikkerende vonkjes worden hoger en hoger

Als ze me terugbrengen naar de Kklif van Kintyre

De Kklif van Kintyre oh, mist komend van de zee
Mijn verlangen is om altijd hier te zijn, oh klif van Kintyre



