
 
80 . Het is nog nooit zo donker geweest  (Kajuitzangers 23-09-2017) 
 
 
1. Ze woonden samen in een huisje 

in Elburg bij de Zuiderzee 
Hij had zijn leven lang gevaren 
zij volgde hem altijd gedwee 

 
Zij hadden toen nog zeven kinderen 
die kwamen vaak wel even a..an 
Toch miste zij nog steeds die ene 
hij die ten onder was gegaan 

 
Refrein: 
Het is nog nooit nog nooit zo donker geweest 
of het wordt altijd wel weer licht 
Het is nog nooit nog nooit zo donker geweest 
of het wordt altijd wel weer licht 
 
2. Een grauwe morgen in November 

de trossen los weer naar de zeeën 
Als jongste maatje net begonnen 
mocht hij die keer opnieuw weer mee 

 
De mast die kreunde en die kraakte 
de golven beukten meer en meer 
Zijn handen om het touw gevouwen. 
zijn hart dat bonkte en deed zeer 

 
Refrein: 
 



 
3.  Een flinke rukwind greep de zeilen 

de mast viel met een harde klap (val) 
Hij wilde net naar onder duiken 
maar er was water overal 

 
De Elburg 13 is gezonken 
geen spoor meer van die stoere boot 
Met man en muis gingen zij ten onder 
Twaalf mannen vonden daar de dood 

 
Refrein: 
 
4. Heel vaak zaten zij toen tezamen 

op ’t bankje bij het havenhoofd 
De kromme handen saam gevouwen 
en zachtjes werd hij toch geloofd 

 
Vlak na elkaar in Januari 
zijn beide naar het graf gebracht 
Hun oude huisje aan de haven 
staat er nog steeds in volle pracht 

 
Refrein: 2x 
Het is nog nooit nog nooit zo donker geweest 
of het wordt altijd wel weer licht 
Het is nog nooit nog nooit zo donker geweest 
of het wordt altijd wel weer licht 
 
altijd wel weer licht 
altijd wel weer licht 
 

 


