84. Wi nden en WOI ken “De Kajuitzangers” 17 September 2019

1. Winden en wolken en zeeén van water
En in de verte een schip voor de boeg
Golven van zeeén voor nu en voor later
Want van het water krijgt niemand genoeg
Hi-o, ha-jo, hi-o, ha-jo, ha-jo-ho,

ha-jo, ha-jo-ho, ha-jo-ho!

2. Wij zijn matrozen en houden van varen
Bakboord en stuurboord zijn ons welbekend
Wij staan aan 't stuurwiel op zeebenen vaster
En aan een bries zijn we heus wel gewend
Hi-o, ha-jo, hi-o, ha-jo, ha-jo-ho,

ha-jo, ha-jo-ho, ha-jo-ho!

3. Rustig doorklieven de schepen de golven
Ver is de haven, de stad die ons bindt

Geef ons een boot maar, een boot om te varen
Geef ons de ruimte en water en wind

Hi-o, ha-jo, hi-o, ha-jo, ha-jo-ho,

ha-jo, ha-jo-ho, ha-jo-ho!

Hi-o, ha-jo, hi-o, ha-jo, ha-jo-ho,
ha-jo, ha-jo-ho, ha-jo-ho!



