
95. Rum uit Jamaica  
 

1.Solo   

Wij willen n’ verhaal voor u zingen. Van onze bark Santa Fe   

Wij vaarden als altijd naar Ceylon. En haalden vandaar zwarte thee  

Toch moest er bij haar laatste tochtje. Bij ’t pakhuis iets mis zijn 

gegaan  Ze werd per vergissing wat, doch je.  

Hele koor               

Met  rum  uit Ja-mai-ca be la-a-a-den   

Wat drinken de matrozen, van alle spirituosen  

Het liefste rum faldera, rum faldera, rum faldera  

Het liefste rum faldera, rum uit Jamai-ai-ai-ca   

2.Solo  

Het schip kon de rum niet verdragen. Het lag ze te zwaar op de maag  

De bark die ging kreunen en klagen. En zeilde verrekt slecht en traag 

Ze stak steeds haar kop onder water. En schudde haar kont en het roer 

De kap’tein zei bleekjes: nou gaat er.  

Hele koor  

De bark gauw naar z’n ouwe moe-oe-oe-oer  

Wat drinken de matrozen, van alle spirituosen  

Het liefste rum faldera, rum faldera, rum faldera  

Het liefste rum faldera, rum uit Jamai-ai-ai-ca  

3.Solo  

De kap’tein zei weg met die vaten. En donder de rum maar in zee  

De crew zei dat zul je wel laten. Wij off’ren ons op voor de Fe  

We hebben de rum opgezopen. Matrozen die zijn toch niet gek  

De bark zeilde weer veertien knopen  

Hele koor  

En wij zeilden zwalkend aan de-e-e-ek.  

Wat drinken de matrozen, van alle spirituosen  

Het liefste rum faldera, rum faldera, rum faldera  

Het liefste rum faldera, rum uit Jamai-ai-ai-ca  

4.Solo    

Wat wij nu nog willen vertellen. De reder en de kapitein  

Die hebben de theevaart verboden. Wij laden alleen nog maar wijn  

Die halen wij eerst uit Tarragona. En daarna uit Ma-a-la-ga  

Die is niet zo sterk alcoholisch  



 

Hele koor  

Als rum uit Jamai-ai-ai-ca-a-a-a  

Wat drinken de matrozen, van alle spirituosen  

Het liefste rum faldera, rum faldera, rum faldera   

Het liefste rum faldera, rum uit Jamai-ai-ai-ca   


