104. Schip met mannen beladen. 17 manzm

1. Zwaar beladen vaart een schip met mannen naar het oosten
Zie ver een stip aan de ho-ri-zon vervaagt

Twee meisjes zitten aan de kust vooruit te staren

Zij fluistert zacht lieve woordjes wat haar raakt.

Refrein:

Vraag aan de zee of de liefde kan schei-den
Vraag aan de zee of mijn hart dan breken zal
Vraag aan de zee of mijn vriend terug zal komen
Vraag aan de zee of de liefde wordt beloond

2. Daar kwam een brief door vreemde handen geschreven
Droef was de tijding en groot was haar verdriet

Ergens in een grote stad daar woont nu een meisje

Kijkt naar zijn foto en hoort steeds dit lied

Refrein:

3. Lieve schone, lieve meid zo noemde hij haar jaren.
Eeu-wi-ge trouw is waar zij naar had verlangd

Nu staat ze een-zaam op de kade te staren

Vol van verdriet wat het lot haar had gebracht

Refrein:



