
96. Het licht van de Brandaris        Th.R  KJZ 20-12-2022  

  

He he hey hee eey hooooo,  he he hey hee eey hooooo  

he he hey hey  hoooo, hey hoo hey hoo.  

 

Wij zijn soms dagen weken maandenlang aan ’t varen.  

Dagen weken, het lijkt wel jaren.  

Op open zee staan wij weer bloot aan de gevaren.  

Maar aan alle mooie dingen komt een eind.  

Dan gaat de stuurman overstag weer richting huis. En er klinkt zacht 

een blijde kreet uit de kombuis.  

  

Refrein:  

En in de verte zwaait het licht van de Brandaris.  

Dan zijn we blij, dat deze klus weer goed geklaard is.  

En we drinken van één, twee, drie tot middernacht. (tot 

middernacht ) Nadat de buit eerst op de kade is gebracht.  

  

He he hey hee eey hooooo, he he hey hee eey hooooo  

He he hey hey hoooo, hey hoo hey hoo  

  

De zilte zee zit vol met prachtige verhalen.  

Bij de koralen, bij de koralen.  

Een stoere zeeman kent de zee in alle talen.  

Maar aan alle mooie dingen komt een eind.  

Dan gaat het roer weer om en richting noorderlicht. Totdat de 

stuurman eindelijk roept : “Land in zicht.”  

 

Refrein: 2x           Daarna:  

  

En we drinken van één, twee, drie tot middernacht. (tot middernacht) 
Nadat het schip weer in de haven is gebracht.  
 

Allemaal………  

He he hey hee eey hooooo, he he hey hee eey hooooo  

He he hey hey hoooo , hey hoo hey hoo  
 


