
23 De duinen.   
  

Intro:  

  

Solo:  

Zeeman, op 't water geboren,  

jij vecht je strijd met de zee.   

Heb jij die strijd ooit verloren,  

dan leefden de duinen weer mee.  

  

refrein- koor:  

De duinen zijn stille getuigen,  

van wat er zich afspeelt op zee.  

'n Schipper die weet niet van buigen,  

al beukt 'n zuidwester de ree.  

De golven die zullen weer juichen,  

als 't water z'n scheepje bedekt.  

De duinen zijn stille getuigen,  

van 't vonnis dat zich daar dan voltrekt.  

  

tussenspel.  

  

Solo:  

Zeeman je houdt niet van praten,  

dat heb je nimmer gedaan.  

Mocht jij je schip ooit verlaten,  

dan is er geen redden meer aan.  

  

refrein- koor:  


