
52  Hé Kapitein   
  

Hé kapitein we nemen nog een borrel  

Voor we varen gaan  

  

Afscheid heb ik al genomen   

Ze lieten er geen traan  

  

Dan moeten wij de kou trotseren  

Met regen en harde wind  

  

Laten wij de avond vieren   

Met bier en brandewijn  

 

Morgen moeten wij weer aan boord  

Varen om de noord  

  

Kom laten wij gaan drinken   

Voor behouden vaart  

  

We gaan walvissen jagen  

Maar we maken er een foto van!  

  

Als wij weer zijn aangekomen   

Van deze reis  

  

Dan kan ik haar weer betalen  

Ze vraagt een fikse prijs  


