
74. Amsterdamse medley  (Kjz 17-september 2018) 

  

Intro muziek:  

  

1. Daar bij die molen, die mooie molen  

Daar woont het meisje waar ik zoveel van hou  

Daar bij die molen, die mooie molen  

Daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouw  

 

2. Daar is de orgelman, daar is de orgelman  

Met z'n piere piere piere pierement  

Daar is de orgelman, daar is de orgelman  

Met z'n aria's en deuntjes die iedereen kent  

 

Ieder z'n eigen lied, ieder z'n wens  

Vergeet 't centenbakkie niet want ook een orgelman  

Is maar een mens, rel de rel del del del  

 

3. Als de lente komt dan stuur ik jou Tulpen uit Amsterdam  

Als de lente komt pluk ik voor jou Tulpen uit Amsterdam  

Als ik wederkom breng ik voor jou Tulpen uit Amsterdam  

Duizend gele, duizend rode Wensen jou het allermooiste 

Wat mijn mond niet zeggen kan, Zeggen tulpen uit Amsterdam. 

 

4. De ooievaar kwam aangevlogen Me moeder keek angstig omhoog  

Ze was bezig koppies aan het drogen Toen hij bij ons binnenvloog  

Me wiegie was een stijfselkissie Me deken was een baaien rok  

Me wiegie was versierd met strikkies Me warme kruik zat in een 

ouwe sok  

 

5. Aan de Amsterdamse grachten  

heb ik heel mijn hart voor altijd verpand  

Amsterdam vult mijn gedachten  

als de mooiste stad in ons land  



Al die Amsterdamse mensen  

Al die lichtjes ’s avonds laat op het plein 

Niemand kan zich beter wensen  dan een Amsterdammer te zijn  

 

6. Een pikketanussie gaat er altijd in,  

een pikketanussie maakt je blij van zin  

Ik heb geen trek in zon Franse Pernod,  

dat witte spul krijg je van mij cadeau  

En ook die Deense Aquavit, die drink ik van mn leven niet  

In plaats van Wodka, of English Gin  

Een pikketanussie, een pikketanussie,  

een pikketanussie, dat gaat er altijd in  

 

7. Bij ons in de Jordaan Zing je van hela hola hoeladiejee  

Bij ons in de Jordaan Zie je de jongens en de meiden dansend gaan 

(Hatsjee)  

Bij ons in de Jordaan Waar de bloemen voor de ramen staan  

En de Amsterdamse humor nooit verloren gaat  

Zolang de lepel in de brijpot staat  

 

8. Geef mij maar Amsterdam Dat is mooier dan Parijs  

Geef mij maar Amsterdam Mijn Mokums paradijs  

Geef mij maar Amsterdam Met zijn Amstel en het IJ  

Want in Mokum ben ik rijk En gelukkig tegelijk  

Geef mij maar Amsterdam Liever in Mokum zonder poen  

Dan in Parijs met een miljoen Geef mij maar Amsterdam   

 


