121 . Hout Vaart (thr 02-12-2024)

1. Als het weer inene omslaat na een wondermooie dag,
Als de regen en de storm met onweer gaat gepaard.
Als de angst het lijkt te winnen, van de vreugde en de lach,
Er is nog niets aan de hand want een schip van hout vaart.

Refrein: Hout vaart, hout vaart,
Er is nog niets aan de hand want een schip van hout vaart.

2. Als je ietwat ongerust wordt want je schip het steekt te diep,
Er zijn ondieptes overal om je heen op je waterkaart
En van de bodem van je schip niets dan kraken en gepiep,
Dan zit er nog maar een ding op en dat is: houd vaart.

Refrein: Hout vaart, hout vaart,
Dan zit er nog maar een ding op en dat is: houd vaart.

3. De jutters staan te kijken in de storm vanaf het strand,
En bidden dat de lading van je schip niet blijft gespaard.
De vracht begint te schuiven, steeds dichterbij de kant,
Een ramp lijkt niet af wendbaar waar je met je hout vaart

Refrein: Hout vaart, hout vaart,
Een ramp lijkt niet af wendbaar waar je met je hout vaart.

4. Zijn er enkel nog maar planken sinds je in een golf verdween,
De onrust neemt steeds toe, de lucht is lang nog niet geklaard.
Weet je kan vertrouwen op die planken om je heen,

Ze blijven drijven op het water, tis niet veel, maar hout vaart.

Refrein: Hout vaart, hout vaart,
Ze blijven drijven op het water, tis niet veel, maar hout vaart.

5. Als de rozen zijn verwelkt en als er schepen zijn vergaan,
Het is de toekomst, die je dan steeds weer grote zorgen baart
Wees niet bevreesd, als schipper, je hebt je best gedaan
Je hart klopt voor de zee, daarom zeg ik je: houd vaart

Refrein 2x: Hout vaart, hout vaart,
Je hart klopt voor de zee, daarom zeg ik: houd vaart



